woensdagmiddag 29 april
14:00 - 16:00u

Kraanvogels worden in verband gebracht met vrijheid, geluk en vrede.
De Japanse legende zegt dat de wens werkelijkheid wordt van wie

1000 kraanvogels vouwt. Laten wij er beginnen met één!

Het kunstenaars-collectief van PAND9,
ZALT, nodigt iedereen uit om stil

te staan bij vrede.

Leer samen stap voor stap
een kraanvogel vouwen en
bouw mee aan een

gezamenlijk kunstwerk vol

hoop en verbondenheid!
Dit kunstwerk wordt onthuld
tijdens de vrijheidsmaaltijd

bij De Steiger op 5 mei om 13u.

Beide activiteiten zijn gratis
toegankelijk.

aanloop 9.»



